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Maak een einde aan de dodenweg

Petitie voor een veilige N357 van Leeuwarden naar
Holwerd

7 verongelukte fietsers in 5 jaar op 1 weg is veel te veel.
De Fietsersbond roept de provincie op om de
fietsoversteken over de provinciale weg veiliger te
maken voor fietsers.

De provincie is aan zet

De provincie Fryslan is in eerste instantie
verantwoordelijk voor een verkeersveilige inrichting van
haar provinciale wegen. Met deze petitie willen we de
provincie duidelijk maken dat het zo niet langer kan.

De N357 moet veilig over te steken zijn voor fietsers en
voetgangers.

De Fietsersbond roept de provincie daarom op om bij de
fietsoversteken:
» fiets- en voetgangerstunnels aan te leggen, of
* de snelheid omlaag te brengen door rotondes aan te
leggen, of
* met drempels en lokale snelheidsverlagingen de
oversteken opnieuw in te richten.

1.880 fietsers hebben de petitie ondertekend



De getuigenissen van ondertekenaars geven
inzicht in de ervaringen en motivatie achter hun
steun voor de petitie. Hier volgt een selectie.

“We hebben meerdere patiénten verloren en/of ernstige
gewonden met ernstige gevolgen gezien."

“De dodenweg is niet een te groot woord..."

“Familielid van mij is ook geschept door een auto bij een
oversteekplek. Gebroken nek, rug, ribben, etc. 3 maanden
ziekenhuis en wonder boven wonder overleefd.”

“Onlangs is mijn dochter haar vriendin aangereden op deze
weg. Ze heeft maanden in coma gelegen.”

“Eén overleden familielid op deze weg is voldoende.”

“Ook ons neefje is hier in 2008 verongelukt onderweg naar
school met oversteken.”

“Onze vader is hier ook aangereden en heeft dit toen
ternauwernood overleefd.”

“Pas nog een kennis in coma door oversteken.”

“Een paar jaar geleden is de schoonmoeder van een kennis
hier omgekomen.”



“Vorig jaar getuige geweest bij een dodelijk ongeval.”

“Onlangs een dochtertje van familie hier zwaar gewond
geraakt. Het meiske ligt nog in coma.”

“Een afschuwelijk gevaarlijke weg. Voor mij al drie gevallen
waar ik zijdelings bij betrokken ben geweest.”

“Ik heb het zelf zien gebeuren! Dit moet anders!!”

“Niet alleen dodelijke ongelukken, maar ook een meisje van
14 in coma geraakt.”

“Onze heit was één van de slachtoffers die er op de fiets is
verongelukt.”

“Ongelukken zijn nooit leuk, vooral niet als het vrienden
zijn."

“Kennis van ons vorig jaar in Stiens dood gereden, vrouw
die bij Marrum is verongelukt kende ik ook.”

“Mijn zus woont in Finkum en moet regelmatig die weg
oversteken en vindt dat heel eng. Een achternichtje van
haar man is één van die zeven slachtoffers.”

“"Helaas onze opa hier ook verloren.”



“Mijn pake is er op 20 juni aangereden, dat was de man van
89 jaar uit Sint Anne."

“Op 2 augustus 2008 is er een tiener geschept door een
auto op deze weg bij Stiens. Deze tiener was de zoon van
een collega en is daarbij omgekomen."”

“Ik heb drie slachtoffers persoonlijk gekend.”

“Meneer is hier aangereden bij Finkum en heeft het niet
overleefd. Zijn vrouw loopt nu alleen een blokje om.
Schrijnend vind ik dat.”

“Een oud leerling die ik vier jaar in de klas heb gehad ligt nu
in een revalidatiecentrum nadat ze op deze weg is
aangereden door een auto. 13 jaar jong, wat nog steeds een
enorme impact heeft.”.

“Mijn dochter woont op de kruising bij Finkum. We hebben
in één jaar twee keer een dodelijk ongeval met de fiets mee
mogen maken toen we daar op bezoek waren. Daar word je

niet blij van: zij hebben vier kinderen die daar de weg over

moeten.”

“Te vaak en zelfs bij drie dodelijke ongelukken hulpverlener
geweest. Wat je dan op je netvlies hebt is niet niks!!”

“Mijn pake is éen van de zeven overleden personen.”



“Mijn zus en zwager wonen in Finkum en die steken dus die
weg vaak over. In mei van dit jaar is nog een meisje van 13
op die weg aangereden. Dit meisje is familie van mijn
zwager."

“Ik heb nu al teveel ongelukken meegemaakt in de tijd dat ik
nu in Hijum woon. Het moet nu gewoon stoppen.”

“Twee klasgenoten zijn overleden op deze weg."”

“Onze pake is op deze weg omgekomen tijdens het
oversteken met de fiets.”

“Ik heb er drie zien liggen, dat is gewoon te veel.”

“Mijn jongste zoon is zijn vriendje van 12 ook verloren door
een ongeval en heeft ook nog een meisje van 9 zien
verongelukken. Er moeten echt dingen gaan veranderen.”

“Op 30 januari 1970 kwam mijn broertje van 6 jaar hier om
het leven bij het oversteken van school naar huis. Ons gezin
heeft hier sindsdien en nog altijd veel verdriet van gehad en
onder geleden. Elke verkeersdode is er één teveel.”

“Het zijn onoverzichtelijke kruispunten voor fietsers en
wandelaars. Mijn schoonzus heeft laatst een ongeluk zien
gebeuren waarbij een jong meisje geschept werd."

“Mijn oma is aangereden tijdens het oversteken bij Marrum.”



“Mijn dochter en haar vrienden / vriendinnen fietsen vaak
langs die weg. Het meisje dat daar laatst aangereden is bij
het oversteken bij Hijum is een bekende van haar.”

“Ben zelf bij drie ongelukken aanwezig geweest als
hulpverlener. Maar er is zeer weinig tot geen nazorg. Het is
mijn werk en ondanks dat zijn er twee die op mijn netvlies
gegrift staan.”

“Ik teken deze petitie omdat ik in de tweeénhalf jaar dat ik in
Hijum woon al vier ongelukken heb meegekregen waarvan
drie overleden zijn en €én nog steeds in coma ligt."

“Mijn achternichtje is hier aangereden, doe hier wat aan!”

“Ik vind het jammer dat er zo veel gebeurd is op deze weg.
We moeten nu onze vriendin al een tijdje missen en dat is
niet fijn en voor alle andere mensen die trouwe mensen zijn
verloren ook niet."

“Een meisje uit ons dorp is aangereden op de weg. Het
gebeurt te vaak, er moet iets aan gedaan worden!”

“Ik woonde bij een wegovergang in Ferwert. Meerdere
ongelukken gezien in de vijf jaren tijd dat ik daar woonde.
Hier moet wat aan gebeuren!”

“Schoolgenoot van mijn zoon is dit voorjaar aangereden op
deze weg. Ze leeft nog, maar of het ooit weer goed komt..."



Bedankt voor uw steun! Door jouw handtekening
maken we samen de N357 veiliger. Jouw inzet
helpt ons om een krachtig signaal af te geven
richting de provincie Fryslan. Blijf op de hoogte
van de voortgang en blijf samen met ons strijden
voor een veiligere weg|!

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Neem contact op via fryslan@fietsersbond.nl.



